Mijn huis wordt opnieuw geschilderd. Alles wat van zijn plaats moet, ontkomt niet aan een opruimactie. Zo ook de kast met cd’s. Mijn oog
valt op het cd-tje ‘Vur 't wit bende um’. De vijfde in de serie carnaval-cd’s van Lampegatse makelei van begin deze eeuw. Veel nummers zijn
in de vergetelheid geraakt. Maar niet het nummer ‘Eindhoven de Gekste'. In Eindhoven een echte kraker, maar daarbuiten tot voor kort nog
volstrekt onbekend. Dat merkte ik toen ik wethouder in Eindhoven werd en het PSV-shirt met ‘Eindhoven de gekste’ erop kreeg. Ik trok het
trots aan, maar werd meewarig aangekeken door mijn collega’s in Den Haag.

Deze winter is daar resoluut een einde aan gekomen. Tijdens Serious Request kon elke radioluisteraar er niet aan ontkomen. Een
Eindhovenaar voor de microfoon en je hoorde maar één ding: ‘Eindhoven? ..... de gekste!” Overal in Nederland kun je nu roepen:
‘Eindhoven?...... en iedereen roept: ‘de gekste!’

Net hier aan gewend, wordt bekend dat we niet alleen de gekste zijn, maar ook de SLIMSTE. Overal waar ik kom, boven en beneden de
rivieren, iedereen spreekt me erop aan. ‘Eindhoven; het centrum van de kenniseconomie.’
‘Eindhoven heeft de toekomst.’ ‘Eindhoven, daar gebeurt het. Het is een eer om daar een bijdrage
aan te mogen leveren.

Het duurde bijna tien jaar voor iedereen wist dat ‘Eindhoven de gekste’ is. ‘Eindhoven de slimste’
heeft minder tijd nodig. Maar zal dat beklijven? De komende dagen is het carnaval. Welk beeld
roept dat op? Moet je de gekste zijn om de slimste te kunnen zijn? Ach, Cruyff zou zeggen:

“Je gaat het pas zien als je het door hebt.”
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